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Beste allemaal,

Voor de Wallaby school duurde de kerstvakantie langer dan gepland. Door de strenge kou waren
we verplicht onze school te sluiten tot 15 januari. De district manager neemt dit besluit voor alle

scholen in de regio. Alleen class 10 en hoger (highschool) moesten al vanaf de 9° starten. Dit hield
in dat onze arme highschoolstudenten bij Margreet (directeur) thuis les kregen, terwijl de rest vrij

was. Je kunt je hun bezwaren vast voorstellen ... &
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De 14° januari hebben wij Khichari gevierd. Dit festival is een offerfeest als start van de oogst.
Hindoes danken de goden voor voedsel en een goede oogst. Verder was de afgelopen maand een
periode waarin Hindoes niets nieuws planden of kochten; deze periode is nu afgelopen. In deze
periode werden ook geen huwelijken afgesloten; in november en december zijn er heel veel
bruiloften i.v.m. koel weer. Halverwege december start de periode van bezinning voor Hindoes
en trouwt men niet voor Khichari. Wel even lekker rustig, want in november en december had ik
zoveel feesten ... Heel gezellig, maar soms 2 keer per week in saree verschijnen kost veel tijd.
Voorbereidingen op de dag zelf kostten zeker é&n tot twee uur tijd; saree aantrekken, alle
plooien goed maken, spelden, make-up, haar opsteken, bangles, bindi, ketting, oorbellen,
enkelbandjes, ... En niet te vergeten de voorafgaande mehenditijd. Om beide handen wolledig
met henna te decoreren, hebben we zo'n 4 3 5 uur nodig. Een lange tijd om stil te zitten, maar
het resultaat was steeds prachtig. Amiya, mijn Indiase zusje, maakt de hennatekeningen; ze is
een waar artiest. Met Khuchari start ook het bruiloftseizoen weer. De komende en volgende
maand nog veel bruiloften, vanaf maart is het weer rustiger. Vanaf dat moment is het te warm.

Met Khichari zijn mensen zijn dus Kaar voor een nieuw begin. Het festival begint met
gebed/bezinning envervolgens start het vliegerfestival. De lucht is gevuld met duizenden
viiegers en jong en oud is op het dak om te vliegeren. De kunst is niet alleen om je viieger
hoog te houden, maar ook om elkaars vlieger te snijden. Door de juiste techniek is het mogelijk
om het touw van andere vliegers te doorbreken. Dit betekent in de praktijk dat Indiase
gezinnen op Khichari niet één, maar vele vliegers thuis hebben liggen. De dag voorafgaand aan
het festival worden de touwen bevestigd en wordt gezorgd dat men Kaar is voor een dag op
het dak. Een andere voorbereiding betreft de snacks. De familie van de wrouws kant gaat de
familie langs om snacks te brengen: patties, laddoo, ... Mmmmm ... Genieten! Gezellig om met

mijn Indiase familie te vieren.
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Kerst-/nieuwjaarsactie

In de kerstvakantie heb ik kunnen genieten van vrije momenten en moest ik soms ook thuis
blijven door extreme kou en/fof staking van autoriksha drivers. Op de momenten waarop ik wel
weg kon, ben ik druk geweest met aankoop en distributie van kinderkleding en dekens in
gevangenissen, scholen, op straat en in een kerk. Een hele vitdaging om met een namenlijst met
enkel leeftijd, zonder de kinderen persoonlijk te kennen, op pad te gaan. Ondanks dat het een
hele klus was, heb ik genoten van deze taak; heerlijk om werk te doen waarvan je van tevoren al
weet dat het zovelen blij zal maken. Wat heerlijk dat jullie met groten getale gedoneerd hebbenl|
In totaal hebben jullie 1100 eurclll gestort. Geweldigl Met dit geld heb ik 230 kids van warme
winterkleding (vest, broek, sokken, mutsje, vaa k ook slippers/schoentjes), speelgoed en wat
lekkers kunnen voorzien. En wat waren ze er blij meel Ik hoop dat bijgevoegde fota's jullie een
impressie geeft van de vele gelukkige kids die ik, namens jullie, heb mogen verwennen.

THE MORE WE SHARE,
THE MORE WE HAVE.

Giften

Wat zijn er veel giften voor kleding binnen gekomen. Zoveel, dat ik voor het eerst niet iedereen
persoonlijk kan bedanken. Excuses, maar natuurlijk een heel goed teken. Wat heerlijk dat onze

aanhang groeit en dat jullie in ons werk geloven. Naast de vele giften voor kleding zijn we ook
verrast met giften om ons reguliere werk voort te zetten. Fijn dat ook bedrijven ons willen
ondersteunen. Houthoff advocatenkantoor heeft ons gesteund vanuit hun initiatief Houthoff
Heroes. Ook zijn we benaderd voor een gift door een bedrijf dat ons al eerder financieel heeft
gesteund, Plus Delta. Super dat/wanneer giften structureler worden| Ook in 2013 hebben we
weer volop activiteiten gepland staan om onze doelstellingen te verwezenlijken. Dankzij jullie

bijdragen kunnen we dit realiseren. Dank daarvoorl
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Scholensteun voor S4KI

Enkele maanden geleden gaf de Tijo van Eeghenschool te Aerdenhout aan ons financieel te
willen steunen dit schooljaar. In meifjuni plannen zij een actie, waarschijnlijk een sponsorloop,
voar ons in. Zij hebben inmiddels ons educatief pakket in hun bezit en kunnen de kinderen dus
voor gaan bereiden met een scala aan opdrachten, films/filmpjes, muziek, boeken, enz.. Wat een
verrassing om in december een mail te ontvangen dat ze ons ook in december, middels een
collecte, wilden ondersteunen| Tijo van Eeghen, ontzettend bedankt voor jullie kersthijdrage en
heel veel succes en plezier met het vervolg van jullie actie.

Abishek

> In mijn laatste nieuwsbrief heb ik geschreven over Abishek; een jongentje van mijn school die
alleen met zijn oma woonde, tot zij overleed ... Toen zijn vader hem plotseling mee nam, maakizn
. wij ons ernstige zorgen. Al snel bleek dat het (helaasl) inderdaad niet om Abishek ging. Al snel
1 werd hij bij ons teruggebracht. Heerlijk dat er toen al een gezin klaar stond om hem in huis te
nemen. Inmiddels woont Abi nu een maand bij zijn pleeggezin en hij heeft het goed naar zijn zin.
Wat een verrassing om een mailtje te krijgen van een vriend met de vraag of hij Abishek
. financieel mocht ondersteunen| Heerlijk dat je zelf met dit aanbod kwam, Jimmy. Abishek had al
&8 een supporter voor school, aangezien er helemaal geen inkomen was i.wv.m. oma's ouderdom. Het
pleeggezin wat Abishek zo liefdevol heeft opgenomen heeft het echter financieel (ook) niet
makkelijk. Abi geniet nu van zijn nieuwe kleding en is erg blij dat hij, dankzij jouw bijdrage,

B dagelijks gezonde fvoldoende voeding krijgt in onze ashram.

Zo kun je ons steunen

Vind je het leuk om ons verhaal eens te vertellen op bv. een basisschool, wil je spullen verkopen
op een bazaar/kerstmarkt, heb je connecties bij een kerkgemeenschap of basisschool en wil je
ons daar introduceren,... We zijn heel blij met je hulpl

We zijn op zoek naar (basis)scholen die ons willen steunen. Heb je connecties bij een school en
willen zij een actie (bv. sponsorloop) voor ons organiseren in ruil voor het gebruik van ons
educatief pakket? Laat het ons weten ...

Het zou heerlijk zijn wanneer je ons financieel willen steunen. Dit kan door eenmalige of
strucurele storting op rekening 12.90.18.651 t.n.v. School 4 Kids India te Haarlem. Nu ook
mogelijk via automatische incasso. We zijn de afgelopen maanden verrast met mooie giften.

Ontzettend bedankt!
ﬁndia

Stichting School 4 Kids India KvK : 52632490 Ré6A11: 12.90.1
Ravensbos 26 IBAN : NL29 RABO 03429 0186  www.school4kidsindia.nl
2134 TS Hoofddorp BIC : RABONL info@ischiool4kidsind




saneld sl sonolds

Stichting School 4 Kids India KvK : 52632490 Ré6A11: 12.90.1
Ravensbos 26 IBAN : NL29 RABO 03429 0186  www.school4kidsindia.nl
2134 TS Hoofddorp BIC : RABONL info@ischiool4kidsind



